
Halloween
party

De maan schijnt, de pompoen lacht
want het is Halloween nacht!

Kijk daar trippelt Eefje de egel!
Met stapjes tik tik tik door het bos.

 
Eefje heeft iets leuks bedacht ... 
Ze wil zich verkleden ... Ra ra ra 
Als wie zou Eefje verkleed zijn? 

Weet jij het al?  



















Er was eens een kleine heks die een magisch avontuur

beleefde. Ze ontdekte hoe ze kunst kon maken met

bubbels en ze kon niet wachten om het te proberen.

Eerst maakte ze een toverdrank: van verf en zeep. 

Ze roerde een toiletrolletje in het mengsel en drukte

het op papier. 

Magische bubbels verschenen. plop, plop ,plop!

Ze experimenteerde met verschillende kleuren en

creëerde telkens nieuwe kunstwerken.

Wauw! ik kan echt toveren!





Wolfje Weerwolf heeft een bijzondere Halloween gehad en
misschien een paar snoepjes teveel gegeten! 

Nu is het tijd om zijn tandjes weer te laten stralen. 
Laten we hem helpen op een speelse manier.

Voorbereiding: lamineer wolfje, 
tandenborstel, tandpasta of slagroom. 

Maak wolfje zijn tanden wat vuil met wasbare stift.

 Poetsen: Begin voorzichtig te poetsen. Maak kleine cirkelvormige
bewegingen over zijn tanden. Wolfje vindt het misschien een

beetje kietelig, maar hij zal al snel merken dat zijn tanden schoner
en frisser worden.

Met deze grappige poetsmethode zorgen we ervoor dat Wolfje
Weerwolf zijn tanden gezond houdt, zelfs na een Halloween vol

lekkernijen. 

Veel plezier met het poetsen!




